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Vakantiegenoegens… 

 
 

 
 
 
Een dagje Bokrijk… Waar de tijd bleef stille staan en oude stenen 
muren getuigen van een tastbaar nabij verleden… Waar stilte 
schoonheid verraadt en muziek ruist tussen groene struiken of in 
het ritme van aloude keien, zorgvuldig herstapeld tot draagwand 
van een vergeten kerkje, tot klavier voor ’t zomers spel van felle 
zon en koele schaduw… een zondag in augustus…  
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Inhoud van nummer 23, het derde nummer van de achtste jaargang: 
 
Vakantiegenoegens  blz 1 
Colofon   blz 2 
Een koninklijk gevoel  blz 3  
Gloednieuwe pupiters … blz 4 
Een zomerse uitstap  blz 5 
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Laat ook uw vrienden genieten van deze Kesterse muzikale Naklanken. 
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Een koninklijk gevoel 
 
 
 
 
Een goed gevoel… Het is de droom en de doelstelling van elkeen. Over alles 
wat de mens onderneemt, ligt een net van wervende verwachtingen gespannen. 
Doorheen alle betrachtingen loopt de rode draad van hoop op een succesvolle 
afhandeling, op meevallende uitlopers, op ontsnappen uit valkuilen… op een 
uiteindelijk goed gevoel. 
 
Dat geldt voor iedereen die deze woorden leest, ook voor de muzikanten van 
onze harmonie. In de vorige Naklanken al klonk ‘zich goed voelen’ als muziek. 
Elke repetitieavond kunnen afsluiten met het blije en geruststellend besef dat 
men zich, in de gezellige kring van gelijkgestemden, hard heeft ingezet, ieder 
naar godsvrucht en vermogen, om zich door een nieuwe partituur te worstelen, 
de zoveelste door Dorien aangevoerd en nu naar elkeen uitdagend lonkend op 
die zwartgelakte nieuwe pupiters. Steeds weer ervaren dat voorbij de mollen en 
de kruisen, de korte en de lange noten, het herhaald hernemen van deze of gene 
passage, voorbij de crescendo’s, piano’s en forte’s, toch een glimp muziek 
opduikt, zelfs bespeeld tot treurens toe, geeft ruimte voor datzelfde goed gevoel. 
En dan de avond afsluiten bij een vriendschapsglas… Inderdaad een bron voor 
hetzelfde … 
 
Wanneer men ervaren moet dat het zonlicht u niet door iedereen wordt gegund, 
of niet met dezelfde intensiteit of onder dezelfde hemel, zelfs dan kan, mede 
door een onbetwist prettig groepsbesef, een nog warmere band ontstaan die de 
hechtheid ervan vergroot, eensgezindheid stimuleert, en alweer bron vormt voor 
een opgefrist ‘goed gevoel’. 
 
In de Kesterse harmonie kennen we dit gevoel. Door omstandigheden werden 
we er zelfs aan herinnerd dat in 1952, toen Jef amper 20 was en al virtuoos 
accordeonist, onze muziekmaatschappij de Koninklijke Fanfare Sint-
Martinus van Kester werd. Al 106 jaar lang brachten haar muzikanten toen, 
letterlijk, leven in het dorp, gemeenschappelijk musiceren, muziek voor 
iedereen. Ruim zestig jaar later zijn we fier om de erfenis van zoveel generaties 
Kesterse muzikanten, fier om de titel die zij hebben verworven, gedreven om die 
erfenis uit te dragen met de ervarenheid en de jeugd die samen baden in het 
verworven ‘goed en koninklijk gevoel’. 
 
 
Willy      
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GLOEDNIEUWE PUPITERS 
 
 
Onze harmonie van Kester heeft haar nieuw werkjaar ingezet met een leuk cadeau voor iedere 
muzikant: gloednieuwe pupiters. De oude metalen pupiters waren echt aan vernieuwing toe, 
want zij hadden al tientallen jaren dienst achter de rug en een stukje geschiedenis beleefd.  
Voor de nieuwe pupiters werd opnieuw gekozen voor een degelijk merk, van Duitse makelij, 
K&M, m.a.w. vervaardigd uit stevig staal, maar keurig afgewerkt met een likje zwarte verf. 
 
  

 
 
 
Dorien maakte meteen van de gelegenheid gebruik om kort uit te leggen hoe je een pupiter op 
de juiste manier opent (en sluit). Het leek geen simpele kwestie, maar toch hebben de 
muzikanten het goed begrepen en onthouden. Eén eenvoudige zin houdt je pupiter langer in 
leven:           
               grote beentjes omhoog, kleine beentjes omlaag! 

 

              
 
 
De foto’s spreken voor zich: degelijk materiaal tovert een glimlach op het gelaat ! 
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Een zomerse uitstap! 
 
Op 11 augustus verzamelden jong, zeer jong en minder jong, aan het vertrouwde Jagershof, 
om met de autocar van Jean Jacobs naar Bokrijk te reizen. Het zou een zonnige dag worden, 
een ontspanningsdag, een familiedag. De charme van Bokrijk lag te pronken onder een zalige 
zonnehemel. Zelfs wat late regen kon niet deren.  Dorien, Aurelie en Elke hadden het immers 
keurig voorbereid en elkeen bracht zijn goed humeur mee… Wie er niet bij was, mag even 
mee genieten… 
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Muziekland  
 
Met Naklanken 21 waren we beland in een gemeente waar, op initiatief van onze harmonie, 
muziekoverleg eindelijk vorm en gestalte zou krijgen, en waar we de aandacht mochten 
vestigen op twee ‘prachtige publicaties’ uitgegeven door de vzw Muziekmozaïek, met name 
Jazzmozaïek en Folk. 
 
Bleef het brede overleg vooralsnog achterwege, dan presteerde Muziekmozaïek het om dezer 
dagen alweer een flink gestoffeerd en keurig uitgegeven nummer van Jazzmozaïek af te 
leveren. En voor alle muziekbelevers vallen er wijsheden te rapen.  
 
Uit een interview met pianist Ivan Paduart leren we dat ‘je continu moet luisteren en nooit 
denken dat je de top bereikt hebt’. En Marjan Van Rompay vertelt over haar grote liefde, haar 
coup de foudre, de saxofoon. Het was de klank van dit instrument dat haar als tienjarige 
zozeer had aangegrepen dat het zij het ‘haar hele leven lang zal blijven spelen’. Herkennen 
ook onze muzikanten zich in die liefdesverklaring voor het instrument van hun keuze? 
 
Ook onze moedervereniging Vlamo leverde een nieuw nummer van het tweemaandelijkse 
magazine voor muziekliefhebbers ‘Klankbord’ af. Enthousiast worden de bladzijden gevuld 
met verhalen over internationale wedstrijden, over het 3-landen Kampioenschap in Kerkrade, 
over het wedervaren van het seniorenorkest van Vlamo Antwerpen en zoveel meer. In hun 
zoektocht naar ‘Muziek als klankbord van zijn tijd’ is het tijdschrift beland in de periode 
1980-1990. Een boeiende periode alleszins, waarin het ‘wij’-gevoel overal gelijkgestemden 
samenbracht die voortborduurden op bestaande stijlen of zelfs totaal nieuwe wegen zochten. 
In de schilderkunst mochten we van nabij de opbloei, wereldwijd, van het neo-expressionisme 
meemaken in zijn vele varianten. De muziekwereld zag in de populaire muziek house  en 
techno ontstaan, punk, hip hop en het meer extreme Heavy Metal’. Met fierheid wordt ten 
slotte ook vermeld dat ondertussen het jeugdorkest Koninklijk Harmonie van Peer 
wereldkampioen werd te Kerkrade op het 4-jaarlijkse WMC aldaar.  
 
Een bedenking van Vlamo’s hoofdredacteur Jozef Alpaert: het deelnemen aan een wedstrijd 
vergt een heel lange, intensieve voorbereidingsperiode. Het is zonneklaar dat in die periode 
er heel wat opgestoken/bijgeleerd wordt’.  
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 

 

 

Een achtste jaar al voor onze Naklanken, wat een weelde!. En nu al het laatste 
nummer van  2013. De vernieuwing van de abonnementen 2014 en van de steun, 
onder welke vorm ook, start weldra.  Ter herinnering: een steunabonnement op 
Naklanken blijft € 5,- kosten, steunende leden schenken € 20,- en aan de gulheid van 
onze sponsors leggen we alleszins geen limieten op. Een gezellige tip: schenk een 
abonnement aan uw familieleden die Kester hebben verlaten en toch graag nog een 
Kesterse echo, zij het wat Naklanken, willen horen. Wie het wenst, kan uiteraard ook 
zijn bijdrage overschrijven op de rekening van onze fanfare. Het rekeningnummer 
vindt men op p.2, compleet met IBAN en BIC-nummer.   
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Uit de fanfarefamilie… 

 
 
In de jongste nummers van Naklanken kreeg deze rubriek uitzonderlijk veel aandacht! Van 
keer tot keer mochten we geboorten in de gezinnen van onze muzikanten aankondigen, het 
groeiproces van andere peuters volgen en steeds weer nieuwe blije meldingen en frisse foto’s 
afdrukken.  
 
 
Geboorte van Viktor…  
 
 
Zo lezen we in Naklanken 22: “Op 20 februari 2013 werd Viktor Kryeziu geboren, het 
zoontje van Geertrui Feytens en Edmond Kryeziu. Meteen werd het voor oma Anne-Mie 
een dubbel feest. Niet alleen kreeg ze aldus haar eerste kleinzoontje op de schoot, maar 
bovendien vestigde Geertrui zich in De Ham 10 te Kester.” 
 
Een recente foto van Viktor werd voor dit nummer van Naklanken gereserveerd. En, 
men geve het toe, het loonde echt de moeite !. 
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Secretariswissel… 
 
 

 
 
 
Broederlijk/zusterlijk naast mekaar, van repetitie naar repetitie, van concert naar 
concert, onafscheidelijk haast… twee tenorsaxen… Anne-Mie Dedoncker en Frédérique 
Goessens.  
 
Sinds 2005 was Anne-Mie de secretaresse van onze muziekvereniging. De verslagen van de 
bestuursvergaderingen werden haar toevertrouwd. Maar vooral het opvolgen van de diverse 
subsidiedossiers kreeg met haar een toegewijde behartiger, altijd stipt, altijd met gunstig 
gevolg…  Maar oma’s hebben grote dochters en die grote dochters huis- en bouwplannen en 
dan is er de blijde intrede van Viktor… Tijd om het dagelijkse leven ietwat te herschikken! 
Muzikante wil ze blijven, ten alle prijze, maar dat secretariaat… 
 
Wanneer uw naaste woensdagavond-buur van goede wil is, desnoods dezelfde partituur met u 
wil delen, handig is met pen en woord, en bereid om de ploeg naast het muzikale ook 
administratief te steunen, dan is een nieuwe secretaris snel gevonden! Eén vraag, een wit blad, 
een bic … en een bemoedigende pint…het volstond om Frédérique in zijn nieuwe functie te 
installeren… 
 
Dank, oprechte dank aan allebei, Anne-Mie en Frédérique! 
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De Zwalmstreek ligt zo ver… 
 
Uit Leerbeek kwam Hilde Timmermans, jaren geleden al, onze muzikantengroep versterken. 
Met haar dwarsfluit was ze steevast blikvanger op de eerste rij bij elk concert.  Discreet en 
trouw, een waar muzikaal talent, bleef ze week na week op post, ondanks haar werk in het 
verre Zottegem.  
 
 

 
 
 
Sinds kort is ze naar de Zwalmstreek verhuisd. De avondlijke trip naar Kester was soms 
moeilijk te combineren met de vele uren in het Ziekenhuis, en toch bleef ze komen, met die 
warme glimlach… Voor elk concert mogen we op haar blijven rekenen, waarvoor onze 
gemeende dank! Voor de wekelijkse repetities heeft ze nu gelijkgestemden gevonden in 
Oudenaarde. We wensen haar ginds een gezellig milieu, veel muzikaal genieten, meer rustige 
avonden… en toch een blijvende band met haar Kesterse gezellen! Hilde, bedankt voor uw 
medemusiceren gisteren…en ook morgen!  
 
 
 
Jubelen bij bruiloften, dat doet men in alle culturen en in alle landen. Ook in onze 
fanfarefamilie is dit een vaste regel, een erezaak zelfs, in blijdschap met de jubilarissen en hun 
familie, in dankbaarheid om het warme hart voor onze muzikanten en om de morele en 
financiële steun, soms zelfs decennia lang reeds betoond. Gaat het om 25, 50, 60 of 65 jaar, 
om zilver, goud, diamant of briljant, de vreugde is dezelfde, gemeend, hartelijk en blijvend, 
ook voor de jubilarissen die niet met naam en foto wensen geciteerd te worden.   
Allen gelukgewenst ! 
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Op 15 juni 1948 trouwden te Leerbeek Denise De Leener met Marcel Leheuwe uit Kester. 
Vandaag, 65 jaar later en allebei 91 jaar geworden, verblijven ze in de seniorie Kesterberg te 
Leerbeek. Als fervente supporters van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus, willen wij ze bij 
dit jubileum eren en feliciteren, maar ook danken. Meteen ook een woord van dank aan de 
ganse familie Leheuwe voor die steun, nu en in de vorige Kesterse generaties!  
 

 
 
Op3 juli 2013 was het precies een halve eeuw geleden dat Rosa Poelaert en Paul Van Heghe 
hun lot aan mekaar verbonden. 50 Jaar op de mooie hoeve in de landelijke Hollandstraat, een 
arbeidsintensief leven, zo snel voorbij gegaan, doch vandaag met een gouden rand omkranst. 
Daarom: proficiat! Om hun spreekwoordelijke gastvrijheid, hun diepe ernst en hun warme 
glimlach, en ook om hun blijvende steun aan onze fanfare: een grote en welgemeende dank!  

  B 
  R 
   I 
   L 
   J 
   A 
   N 
   T  
 
 
 65 !  
 

 
 
  G 
  O   
  U 
  D 
 
 
 
 
 
 50 ! 
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Rouwend afscheid nemen… 
 
  

 
 
 
 
 

J.W.Z.Weremeus Buning 
      Uit het Groot Verzenboek van Jozef Deleu (uitg. Lannoo) 
 

Zo tedere schade als de bloemen vrezen 
van zachten regen in de maand van mei, 
zo koud en teder heeft uw sterven mij 
schade gedaan, die nimmer zal genezen. 

 
     Eens, toen we na den nacht te zaam verrezen 
     lagen de rozen vochtig en gebroken, ik en gij 
     wisten dien langen nacht der regen, ik noch gij, 
     konden van teerheid immermeer genezen. 
 

Gij hebt de witte en rode rozebladen 
gebeurd in uw smalle hand,- zij vielen 
vochtig en sidderend weer in ’t diepe gras. 

 
 
     Hoe zal dan ’t hart van even tedere schade 
     genezen, nu om u de rozen vielen, 
     nu uwe handen stil zijn, diep in ’t gras. 

Met het overlijden van Frans 
Herremans, echtgenoot van Maria 
Souffriaux, verliest onze harmonie 
alweer een trouwe en immer gulle 
supporter. Geboren te Vollezele op 
27 september 1930, overleed hij te 
Sint-Pieters-Leeuw op 7 augustus 
2013. Blij en opgeruimd trok hij 
door het bestaan, genietend van het 
leven op de eenzame akkers van en 
rond Holland, vertrouwd met de 
muziek van de wind en de kleuren 
van het licht over zijn velden, warm 
van hart voor alles en iedereen. 
Groot was hij in de eenvoud van 
elke dag, bewust van eindigheid, 
belust op vriendschap zonder franje. 
Zo zullen we de herinnering aan 
Frans blijven koesteren, dankbaar 
om elk gebaar, om elk woord, van 
hem of van Maria gekregen.  
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Uit de agenda… 
 

 
 
 
Talloos waren de reacties op het afdrukken, in Naklanken 22, van de grote foto van het oude 
café van Edgard Van Hoedenaghe. Kester in de achteruitkijkspiegel! Wie nog dergelijke 
pareltjes in de schuif heeft liggen, foto’s van molens, huizen of mensen uit het verleden van 
ons dorp, aarzele niet en bezorge ons en onze vele lezers ongetwijfeld een blij moment.   
 
Een dergelijk monument was ooit ook de Witte Schuur van de familie Leheuwe, die in 1985 
naar Limburg verhuisde. De hoop bestond toen dat zij ooit zou herrijzen in Bokrijk. Bij 
navraag, naar aanleiding van onze vakantie-uitstap met de muzikanten, is gebleken dat de 
schuur niet zal herrijzen in haar grootse gedaante. Te veel onderdelen waren niet bestand 
tegen de tand des tijds, maar andere werden dankbaar gebruikt, als in een tweede leven, bij de 
restauratie van andere panden in het heerlijke Bokrijks patrimonium, of zoals de huidige 
conservator Hilde Schoefs het formuleerde: ‘het was nuttig en belangrijk restauratiemateriaal 
voor reeds opgebouwde huizen’.  

    

De tentoonstelling van Jef 
Van Diest te Lennik in de Oude 
Schepenbank tijdens de maand september 
werd een ongemeen boeiende 
gebeurtenis. Zowel voor Jef zelf als voor 
het ruim opgekomen publiek werd het 
een mooi overzicht van wat ‘onze’ 
kunstenaar in zijn leven – tot hier toe – al 
kon realiseren. Met zoeken en vinden, 
aarzeling en twijfel, maar met een 
onbetwist picturaal talent, werd een 
oeuvre opgebouwd dat, zo blijkt na vijf 
decennia, een constant hoog niveau van 
artistieke kwaliteit wist te bereiken en te 
behouden. Het is bovendien geen toeval 
dat tal van bezoekers in de schilderijen 
en tekeningen van Jef, naast de gevierde 
beeldende kunstenaar ook de muzikant 
herkenden…Een wondere eenheid! 
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Op de agenda… 
 
 
 

Het eetfestijn ‘van ’t muziek’, 
 

een jaarlijks feest voor al wie  
de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus van Kester 

een warm muzikaal hart toedraagt 
en houdt van een keurig verzorgde feestdis, 

 
heeft plaats in zaal ’t Jagershof 

Bruneaustraat 36 te Kester 
op 

zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2013.  
 

op zaterdag van 17u30  tot 22 uur 
op zondag van 11u30 tot 15 uur 
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11 novemberviering 
 
De jaarlijkse herdenking van de oud-strijders uit de twee wereldoorlogen en de gedachtenis 
aan onze overleden muzikanten heeft dit jaar plaats op zondag 17 november 2013 om 9u30 
in de Sint-Martinuskerk van Kester. Reeds 99 jaar is het geleden dat die eerste Grote Oorlog 
dood en vernieling zaaide in ons land. Met evenveel overtuiging en dankbare eerbied als 
voorheen blijft Kester deze herdenking in stand houden. Onze muzikanten achten het een 
eervolle plicht om die dag luisterrijk te blijven begeleiden.  
 
Ceciliafeest 
 
Al draagt onze Koninklijke Fanfare de Kesterse patroonheilige Sint-Martinus in het vaandel, 
toch blijft Sint-Cecilia, al dan niet terecht de patrones van de muzikanten genoemd, zorgen 
voor een aparte dag. Die dag wordt voor ons vooral de muzikant in het winterse zonnetje 
gezet. Dit jaar wordt het geen optreden, maar een gezellig samenzijn op woensdagavond 20 
november.   
 
Kerstmis 
 
Op de kerkelijke hoogdagen is de fanfare traditioneel present in het hoogkoor van onze 
dorpskerk. De hoogdag wordt er door opgeluisterd en de muziek klinkt er, onder de hoge 
gewelven, toch zo vol en schoon, meneer!  En het gebruikelijke opwarmertje, door de 
muzikanten geserveerd in de winterse ochtend, zal ook dit jaar niet ontbreken… 
 
 
Men notere, nu al, dat het volgende lenteconcert zal plaats hebben op zaterdag 
29 maart 2014 in de vertrouwde zaal ’t Jagershof.  

          
 
Wervend musiceren… 
 
Onze harmonie heeft al zo vaak de deuren (en vensters) open gezet voor muzikanten die 
wensen in een gezellige groep en onder jonge en deskundige leiding te musiceren, recht uit de 
muziekacademie om ervaring op te doen in samenspel, of na een tijdje het instrument te 
hebben opgeborgen het stof willen wegblazen. En die deuren en vensters blijven permanent 
open: woensdagavond 20 uur in ’t Jagershof te Kester, daar moet men zijn! 
 
Om die uitnodiging extra te beklemtonen, trekt een groepje muzikanten geregeld naar 
studerende of afgestudeerde leerlingen van de muziekacademie om ze, vrolijk en klankvol, de 
prettige kant van het samen musiceren nogmaals te bewijzen. Wie kunnen ze verleiden? Wie 
schenkt zichzelf een muzikaal cadeau door in te gaan op de invitatie?   
 
 
Men notere ook dat de wekelijkse repetitie van de Koninklijke fanfare Sint-
Martinus van Kester plaats heeft in de zaal ’t Jagershof, Bruneaustraat 36 te 
Kester, telkens van 20 tot ca 21u30. 
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Alvast ook bedankt… al wie steunt en sponsort! 
 
De subsidiërende overheden: Provincie Vlaams-Brabant en Gemeente Gooik 
De parochie Sint-Martinus Kester, het Gild van het Paardenvolk Kester en 
OKRA–Trefpunt Kester 
Michel Doomst, burgemeester  
Inge Jacobs, schepen - Heidestraat 9, Kester 
Architectenbureau Simon De Boeck – Bruneaustraat 42, Kester (0494 81 30 62) 
Jos Walravens – Molenstraat 33, Kester 
Herman en Rosita Dewit – Molenstraat 62, Kester 
Remitrans – Internationaal transport – Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90) 
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) – Edingsesteenweg 70, Gooik  
Century 21 VMT  NV – 1740 Ternat, Assesteenweg 243 (0473/74 19 12) en  
         1755 Kester, Edingsesteenweg  
n.v. Olympia,  – Herfelingen, Steenweg naar Asse 183 (054/56 64 23) 
De Knijf Drukkerij – Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37) 
Peter Minnaert – schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)  
bvba Vanden Daele – metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86) 
ALU-PVC Bellemans – Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 65 05) 
Garage–Carrosserie P. Christiaens – Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)   
Apotheek Peggy De Pril – Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)        
Verzekeringskantoor Solange Limbourg – Herne, Centrum 21 (02/396 20 21) 
Bloemen ’t Heideroosje – Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86) 
SDS Verandabouw – Herfelingen, Steenweg naar Asse 200 (054/56 64 32) 
Veterinair Quadrant – Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31) 
Café-Feestzaal Jagershof – Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31) 
Marc Noël, ‘Management et Sécurité’, Zwaantje 45, 1755 Kester (02/356 08 61) 
Uitvaartverzorging Heymans, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45) 
Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) – Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33) 
Albert (+) en Augusta Vanrompaey – Musch, Kaardeloodstraat 91 b1, Ninove 
Gilbert Van de Ville, Kester, Bruneaustraat 6 
Elektro Tondeur – Kester, Bruneaustraat 2 (054/56 75 23) 
Romaine Van der Eeckt, Kester, Warandestraat 50  
Familie Minner-Kestens, - Kester, Schoonscheenstraat 5 
Wijnhandel Terlinden - Herfelingen,Terlindenstraat 16 (02/396 22 61 of  0474/599 888) 
Bvba Cochez – binnenhuisinrichting, Kester, Edingsesteenweg 301 (054/56 82 58) 
Cyclo Cosyns  - fietshandel - Kester, Langestraat 18 (054/56 88 73) 
Bakkerij Vansnick, - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32) 
Beenhouwerij Jos - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23) 
’t Kippenhof – Gooik, Ninoofse Steenweg 53 (054/56 73 27) 
Verzekeringen Pierre Bouteille bvba – Oetingen, Frankrijkstraat 15A (054/56 85 29) 
 
en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de 
vele abonnees van onze Naklanken, samen meer dan 250 gezinnen! 
 
Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen 
uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of 
hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt! 
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Poëzie en stilte zijn ook muziek... 

      muziek is ook poëzie ! 
 

 
 

 


